
wij de bodem,
Jij de voeding.

jong
volwassenen  
tot bloei

Samen brengen wijDoneer een bedrag van een koffie, 
filmkaartje of diner. Zo houden we samen 
onze programma’s toegankelijk voor 
mensen krap bij kas, kunnen we meer 
jonge mensen bereiken en ontwikkelen we 
nieuwe programma’s. Zo kan elk jong 
persoon het verschil maken.

Doneer direct  meer info

Beste lezer,

Het zijn onzekere tijden om in te leven. 
Mensen raken depressief of overspannen. 
Klimaatramp. Grote bedrijven die naar meer 
winst streven. We kunnen er machteloos 
door voelen. Help ons mee de 
machteloosheid weg te spelen.

Veel jonge mensen willen iets doen voor de 
wereld en wij maken plaats voor 
(persoonlijke) ontdekkingstocht en realisatie 
van de idealen van jongvolwassenen. Als 
veel mensen klein beginnen, komen wij 
steeds dichter bij een kantelpunt voor een 
gezondere en rechtvaardigere wereld.

Help ons deze jonge 
mensen te bereiken

www.kwekerijamsterdam.nl/vriend
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Visie

Wij gaan voor een wereld met aandacht
voor de mens waarin we acties 
ondernemen voor een betere wereld.

Missie

De generatie jongvolwassenen staat in 
bloei doordat ze toegang hebben tot 
zelfontplooiing, zingeving en verbinding. 
Ze weten wat ze kunnen, waar ze voor 
staan en maken positieve impact op de 
wereld door hun idealen om te zetten naar 
actie en ze uit te voeren.

Ons programma:

• Workshops die we ‘bloeiklassen’ 
noemen

• Onze opleiding tot trainer De 
Kweekschool

• Coaching waarmee je in 1-op-1-sessies 
verder kunt praten over jouw 
persoonlijke ontwikkeling

Van reflectie
naar actie

Voor en door
jongvolwassenen

Toegankelijke
prijzen

Gelijkwaardige
uitwisseling

Testimonials van bezoekers

“Bijzonder dat je met 
onbekenden 

persoonlijke dingen 
deelt. Dat komt ook door 

hoe jullie de sfeer 
neerzetten!”

“Ik heb geleerd meer te 
luisteren naar mijzelf en 
(eerder) open te stellen.”

“Het bespreekbaar 
maken van een 
‘alledaags’ en 

‘vanzelfsprekend’ 
onderwerp als 

vriendschap sprak me 
erg aan.”

“Leuk dat je wordt 
aangezet tot nadenken 

over liefde, leerzaam om 
verhalen van anderen te 

horen.” 


